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Voorbereiding op de toets begrijpend lezen Thema 3 
 

1. Fictie of non-fictie? 
- Lees de teksten. 
- Markeer wat past. 

In de nacht, zo stil en zwart, 
twinkelt een ster met volle kracht. 
De maan kijkt lachend naar benee, 
de wereld slaapt, de lucht is fee. 
Een uil roept zachtjes in het bos, 
een vos sluipt stil, zijn vacht zo ross’. 
De wind vertelt een oud verhaal, 
over zeeën diep en een gouden zaal. 
De nacht bewaart elk groot geheim, 
tot de zon weer komt, met stralen fijn. 

Deze tekst is:   fictie / non-fictie 

Welk gevoel past bij deze tekst?  …………………………………………………………………………… 

Wist je dat een octopus drie harten heeft? Twee pompen bloed naar de kieuwen en één naar 
de rest van het lichaam! 

Deze tekst is:  fictie / non-fictie 
Hoeveel harten heeft een octopus?  …………………………………………………………………………… 

Op een ochtend ontdekte Noor een deur in haar kast die er gisteren nog niet was. Ze deed hem 
open en stapte in een wereld vol vliegende vissen en pratende bomen. Een vriendelijke 
papegaai gaf haar een magische sleutel. "Deze opent het geheim van jouw droom," zei hij 
mysterieus. Noor liep over een regenboogbrug en vond een paleis van kristal. Binnen zat een 
draak die alleen wilde spelen, geen vuur spuwen. Samen speelden ze verstoppertje tot de zon 
onderging. Toen Noor terugkwam in haar kamer, zat de sleutel nog in haar hand. "Was het echt, 
of een droom?" vroeg ze zich af. Maar toen hoorde ze de papegaai zachtjes lachen vanuit de 
kast. 

Deze tekst is:  fictie / non-fictie 
Wat gaf de papegaai aan Noor?  …………………………………………………………………………… 

"Het derde leerjaar oefent voor de toets begrijpend lezen!" 

Deze tekst is:  fictie / non-fictie 
Waarvoor oefent het derde leerjaar?  …………………………………………………………………………… 
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2. Gedichten lezen 
- Welke tekst uit opdracht 1 is een gedicht? 

 
Tekstnummer:  1 – 2 – 3 – 4 
In dit gedicht is:  wel rijm / geen rij 
 

- Lees de gedichten. 
- Markeer het gevoel dat past bij de schrijver. 
- Markeer in het gedicht één woord dat past bij dat gevoel. 

 
In het donker, zo groot en zwart, 
hoor ik geluiden, heel apart. 
Wat is dat? Een schaduw daar! 
Ben ik alleen, of is het klaar? 
 
De schrijver is:  blij – bang – moe – triest – boos 
 
De zon schijnt fel, de lucht is blauw, 
ik spring en ren, wat voel ik me wauw! 
Met vriendjes lachen, spelen en rennen, 
de hele dag wil ik dit wel kennen! 
 
De schrijver is:  blij – bang – moe – triest – boos 
 
Mijn ogen vallen langzaam dicht, 
mijn benen zijn zo zwaar, zo licht. 
Ik ga naar bed, ik sluit mijn ogen, 
dromen van de zee en de hoge bomen. 
 
De schrijver is:  blij – bang – moe – triest – boos 
 
Ik stamp op de grond, wat een pijn, 
waarom moet het altijd zo zijn? 
Ik wilde spelen, jij kwam niet, 
nu ben ik boos, ik geef je geen lied! 
 
De schrijver is:  blij – bang – moe – triest – boos 
 
De regen valt, mijn hart is zwaar, 
ik mis je heel erg, dat is niet klaar. 
Ik voel me alleen, zo ver weg, 
hoop dat je terugkomt, heel ver weg. 
 
De schrijver is:  blij – bang – moe – triest – boos 
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3. Ik voorspel 
- Lees de titel van de tekst in opdracht 4:  
- Markeer de woorden die passen bij deze titel. 

ruimtereis        raket 
 

hond      teddybeer 
 

bakker         liefde  
 

ruimte       familie 
  
 

4. Ik lees een tekst 
- Lees de tekst 

 
De eerste hond in de ruimte: Laika 

In 1957 werd een bijzondere hond beroemd: Laika. Laika was een kleine hond uit Rusland. Ze 
was de eerste levende wezens die de ruimte inging! Ze werd gekozen om mee te gaan in een 
Russische raket, genaamd Sputnik 2. Dit gebeurde op 3 november 1957. Laika was een 
straathond uit Moskou, en ze werd geselecteerd omdat ze klein en sterk was. Het avontuur was 
spannend, maar ook heel gevaarlijk. 
De raket werd gelanceerd vanaf de aarde, en Laika werd in de ruimte gebracht. De ruimte was 
heel anders dan de aarde. Het was er heel koud, en er was geen zuurstof. Laika was de eerste 
die deze vreemde wereld van dichtbij zag. Ze vloog rond de aarde en maakte 18 rondjes, maar 
helaas was het avontuur voor haar kort. Na een paar uur kwam ze om, maar haar moed wordt 
nog altijd herinnerd. 
Laika's reis was een belangrijke stap in de ruimtevaart. Dankzij haar konden wetenschappers 
meer leren over de ruimte en hoe het is om in de ruimte te zijn. Het was een grote vooruitgang 
voor de mensheid! 
 

- Verbind de gebeurtenis met de juiste plaats. 
Laika wordt de ruimte ingestuurd door.     Moskou 
 
Sputnic 2 vliegt er rond.       Rusland 
 
Laika is er geboren.        Aarde 
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- Lees de vragen. 
- Markeer het juiste antwoord. 

Welke hond ging als eerste de ruimte in?  
Laika    Raica    Akila 
 

Uit welk land kwam Laika?: 
Amerika   Rusland   België 
 

Welke raket werd gebruikt om Laika de ruimte in te sturen? 
Apollo 8   Dreamville 1   Sputnik 2 

 
 

Veel succes, je kan het topper! 


